
Schoollied 

 

Ik denk de hele dag aan Emmaüs. 

Ja elk moment vliegt hier voorbij. 

En als ik zelf mijn school mocht kiezen 

was Emmaüs de droom voor mij. 

‘k Wil er steeds blijven gaan 

want die school staat mij aan. 

 

Wacht maar tot ik later sterk en groot ben. 

Nog steeds zit dan die school diep in mijn hart. 

Een plek waar iedereen zich goed en thuis voelt 

en altijd zichzelf kan zijn in…. 

Owowow in Emmaüs, in Emmaüs (2x) 

 

Ik denk de hele dag aan Emmaüs 

waar klein en groot  belangrijk zijn; 

waar sport een grote rol kan spelen 

door eerlijk spel heeft niemand pijn. 

‘k Wil er steeds blijven gaan 

want die school staat mij aan! 

 

Peuter, kleuter, tiener of kind als je maar naar Emmaüs sprint. 

Word je al een beetje moe, kan je naar de slaapklas toe. 

Steward, leesklas, iedereen telt; heb ik al de ouderraad vermeld. 

Zorg en veiligheid staan voorop, fietspool, voetpool aan de top. 

Boerderij of veengebied, in onze school ontbreekt dit niet. 

Wijkschool, hoofdschool samen één 

In Emmaüs ben je nooit alleen!!!!!!!!!!!!!!!! 
 


